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Een gezellige en vooral actieve treinvakantie, daar gaan we voor! 
Een geweldig pension met onze gastheren Joost en Kim (en later ook Harry). 

De hele week een lekker zonnetje, op dinsdag en woensdag is het zelfs warm. 
Elke avond lekker uit eten. Wat wil een mens nog meer? 

 
Vrijdag 12 mei. Iedereen mooi op tijd bij de piano in de hal van het CS van Arnhem. 
De treinreis van Arnhem via Frankfurt en Plattling naar Zwiesel en Bodenmais loopt op 
(trein)rolletjes. Het avondeten bij gasthof Zum Rechen gaat er goed in, en het bed is na zo’n 
lange dag meer dan welkom. Slaap lekker! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 13 mei lopen 
we naar de Silverberg. 
Met de stoeltjeslift 
omhoog voor een bezoek 
aan  de zilvermijn. 
Daarna nog verder 
omhoog met de 
stoeltjeslift tot 955 
meter hoog. Mooi 
uitzicht op Bodenmais. 
Een flinke wandeling 
terug naar het dorp waar 
Zucchero, de pizzeria op 
ons wacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 14 mei. Dorrit, Paul en Wim gaan naar de mis in de Mariakerk. Daarna gaan we naar 
glasfabriek Joska. Terrasje en vooral….shoppen. Mooi glaswerk. Met de Bimmelbahn terug  
een ander restaurantje voor een echt Duitse maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 15 mei. Met de Waldbahn via Zwiesel naar Bayer Eisenstein aan de Tsjechische 
grens. Lunch op een terrasje en dan met de Waldbahn naar Graffenau. Mooie en lange 
treinreis. Diner bij gasthof Zur Alte Post, tegenover de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 16 mei. Met de Waldbahn via Zwiesel en Gotteszell naar Viechtach. We bezoeken 
het Kristalmuseum en het Nostalgiemuseum. Een stukje terug met de trein en vanaf 
Teisnach met de bus naar Bodenmais waar een zonnig terras op ons wacht. We eten net als 
de eerste avond bij Zum Rechen. Heerlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 17 mei. Een zeer vroege ochtendwandeling met de boswachter voor Sjoerd, Paul, 
Dorrit en Heidi. Geweldige ervaring, wat kan die man veel vertellen over de natuur. Na het 
ontbijt gaan we met de bus en gondellift naar de Grote Arberberg (1350 meter). Heidi loopt 
met Dorrit, Louis, Marit, Paul en Sjoerd naar de top op 1450 meter. Een flinke klim!  
Om ook Wim wat in beweging te krijgen gaan Dorrit en Paul met hem mee, de berg af naar 
Bodenmais. Een pittige wandeling van zo’n 15 kilometer. Wat een kanjers, dat is nog eens 
actief bezig zijn. De anderen gaan met de gondellift en bus terug naar het pension. Ons diner 
gebruiken we op het terras van de pizzeria Zucchero. Het is druk en we wachten lang op ons 
eten. Maar dat laat zich dan wel goed smaken na zo’n dag in de buitenlucht. We geven Joost 
en Kim een cadeautje: stationschef Harry. Ze zijn er blij mee. ’s-Avonds de koffers pakken 
want morgen staan we al heel vroeg op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 18 mei. We nemen afscheid van Joost, Kim en Harry en gaan naar het station. De 
Waldbahn vertrekt om 6 uur en na een lange zit komen we om 16 uur 30 aan in Arnhem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mooie week zit er op. Cobie, Dorrit, Henry, Louis, Marit, Paul, Ronald, Sjoerd, bedankt. 
 
Heidi en Wim 


